
Kleine verlangens 
 
Ik wou vandaag ik was 
een bruine lakenvelder 
in een weitje 
bij een dorp 
waar kinderen 
mijn kop krauwen 
mijn bottende horens 
schuren als zand 
 
en dat mijn loeien 
soms gehoord wordt 
door verre koeien. 
 



 

Onder de indruk 
 
Over een hoekig 
radeerpatroon  
van haas of hert 
het ruime zigzagstiksel  
van de meute 
tot aan de zoom.  
Vanuit de sneeuw  
klinkt gehijg, gedempt  
gerammel van lepels,  
geblaf, ander wit  
waar schuim de  
sneeuw smolt. 
 
Bij greppels tilt  
het beest  
het radeerwiel 
even op,  
onderbreking  
als blik  
over de schouders. 
De neuzen vol lucht 
ruiken de sprongen  
nauwelijks 
laten geen  
steken vallen 
lijkt het. 
 
Bij de beek  
verbijstert 
het nabeeld  
in de bosjes. 



 

Kodachrome 
 
Transparant  
stapt een jongetje 
over bergen  
doorzichtig  
nog 
onbewust  
steekt hij zijn tong.  
 
De wereld past nog  
in een auto. 
De code van zijn jeugd 
FJ-90-13 
 
Hij weet  
zijn moeder en zus 
achter zich 
ziet door de camera 
zijn vader. 
 
Nabeeld  
van een mooie jeugd.  
 



In Promemoriam Patris 
 
Ik verzamel je 
sprokkel je 
jut je 
 
hoor je zeggen 
wat je straks zei 
 
zie je zitten 
hoe je zat 
 
druk je tegen me aan 
zoals je mij altijd 
tegen je aan drukte 
 
voel de stoppels 
die je soms 
steeds vaker had 
 
leg je vast 
archiveer je 
maak je in 
 
nu al 
 
voor als. 
 



Gek genoeg 
 
Gek genoeg klinkt het bij jou 
nooit als een beteugeling, ondanks 
of juist dankzij jouw jeugd. 
Jij legt het accent zo dat grens 
begin wordt, geen einder.  
In jouw mond heeft het de klank  
van uitdaging, van brekende banden 
een aanzet tot: doe maar gewoon. 
 



Haar moeder 
 
Soms zou je willen huilen 
in een melancholieke bui 
ik denk dan altijd maar aan 
je moeder, bij afwezigheid van ui 
 
 
 
Jouw moeder wil begraven worden 
op de begraafplaats bij het duin 
zullen we haar – bij leven en welzijn – 
vast begraven in de tuin? 
 
 
Copla’s 
 



 

Origami 
 
Vouw je 
een vrouw 
plooi handig 
een hoekig evenbeeld 
van lijnen en vlakken 
pak dat 
wat en waar. 
 
Toch, hoe treffend ook, 
nooit vat je haar 
hand of huid 
hooguit balt harteloze 
hunker 
een zachte vuist 
even koesteren 
en kerkeren 
vingers het geheugen 
maar vergeefs 
want kan een hand ooit 
een vrouw bevatten? 
 



Mogelijkheden 
 
Ik heb liever vrienden, 
dan directe buren. 
Schrijf liever dubbele bodems, 
dan platte teksten. 
Hoor liever muziek. 
Zet liever aan het denken, 
dan aan het werk. 
Heb liever lekker, dan veel. 
Heb liever bijna geen wolken,  
dan wolkeloos. 
Loop liever op ezelspaadjes. 
Ga liever naar feestjes,  
dan naar een feest. 
Doe liever niets,  
dan niets te doen. 
Ik haat liever honden. 
Denk liever door, dan na. 
Ik klos liever kant. 
 
 


